
Wijkberichten maandag 5 februari 2024

Agenda: 11 februari tot 24 februari 2024
Zondag : 11 februari Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorganger Ds. K. Blei
Woensdag : 14 februari Koffieochtend
Woensdag : 14 februari Aswoensdag 40 dagen tijd
Vrijdag : 16 februari Vastenmaaltijd
Zaterdag : 17 februari Ontmoetingsochtend 
Zondag : 18 februari Kerkdienst aanvang 9.25 uur Voorganger Hr. Guus Ruijl
Woensdag : 21 februari Avondgebed
Vrijdag : 23 februari Vastenmaaltijd

Eredienst zondag 11 februari 2024
Op deze zondag gaat een goede bekende voor, namelijk Ds. K. Blei. Ondanks de hoge leeftijd is hij altijd 
bereid om van Haarlem naar Vlaardingen te komen en ons te verrassen met een overdenking die hij 
bevlogen ten gehore brengt.

40dagen- of Vastentijd 2024
Vanaf 14 februari is het weer Vasten- of 40dagentijd. We gaan toch weer met elkaar geld (be)sparen voor 
mensen in landen waar hulp hard nodig is. We doen dit jaar weer samen met de Rooms Katholieke kerk en 
volgen Vastenactie. Het thema is: “Leven in een veranderende wereld”. Onze hulp is nodig in Zimbabwe, dit
wordt het hoofdthema, maar ook in India en Ghana is onze hulp hard nodig. Ook komt er een project 
dichtbij: Klimaat in Vlaardingen. Elders in deze Onderweg kunt u meer over deze projecten lezen. Wij willen
weer met elkaar Vastensoep eten elke vrijdagavond. We starten om 18 uur en zijn om 7 uur klaar. Ieder 
neemt zijn/haar eigen mok of kom en lepel mee. Ook kunnen we nog soep kook sterren gebruiken. Het 
gaat om de volgende vrijdagavonden: 16 en 23 februari, 1, 8, 15 en 22 maart. Als we veel aanmeldingen 
hebben, hoef je maar 1 avond soep te koken. Je doet het altijd met 2 personen en graag een voorkeur 
avond erbij zetten of juist een avond dat je niet kan. Je kunt mij een e-mailtje schrijven 
marian.verhagen@post.com of een appje of SMSje sturen naar tel.nr. 0620379649

Avondgebeden in de Vastentijd
Op 14 februari is het eerste avondgebed in de lijdenstijd, uitgaande van de wijkgemeentes: Grote Kerk en 
Centrum-West. Plaats van samenkomst is de Rehoboth kerk aan de Billitonlaan. Aanvang 19.30 uur . Op 21 
februari is het tweede avondgebed ook aanvang 19.30 uur. Van harte uitgenodigd. Leen Weerheim.
 
Liturgische bloemschikking in de 40dagen tijd
Dit jaar starten we met de bloemschikking op 18 februari. Het thema dit jaar is: “Ga mee! Samen getuigen 
van geloof, hoop en liefde”.  Ook de wijkgemeente Grote kerk zal informatie over de schikkingen krijgen. 

Ontmoetingsochtend   zaterdag 17 februari 2024
Dit weekend (vrijdag en zaterdag) kunt u terecht voor het brengen van oud papier van 9.00 – 11.30 uur. 
Zaterdagochtend staat de koffie klaar. Uw gastvrouw is dan Carine de Klerk. De boekenkast zetten we weer 
voor u open. Louise Kesseboom zal weer voor een goed doel (opvang kinderen Roemenie BZO) erwtensoep
verkopen, (aanbevolen) 

Voedselbank,
Ook In dit weekend van 17 en 18 februari staan de kratten voor de Voedselbank weer klaar. Deze keer is het
“product van de maand” schoonmaak- en/of afwasmiddel. Vorige maand zijn er 140 blikken en pakken 
soep ingeleverd. Wilt u de Voedselbank financieel steunen, dan kan dat via de webwinkel op de site. Of een
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donatie overmaken op rek nr.: NL78 RABO 0310194660 ten name van Stichting Voedselbank Vlaardingen. 
Namens de klanten van de Voedselbank wil ik iedereen bedanken voor de bijdrage. Arie Noordhoek

Eredienst zondag 18 februari 2024 1  e   zondag in de 40dagentijd
Op deze zondag stond onze Pastor Bart Starreveld op het rooster. Maar zoals u weet was hij in het 
ziekenhuis verdaagd met een flinke longontsteking. Gelukkig is hij nu weer thuis maar het herstel zal wel 
even duren. U krijgt allen de hartelijke groet van hem. Dus is Hr. Guus Ruijl vandaag onze voorganger. 
Gevolgd wordt het oecumenische leesrooster: Marcus 1, 12 – 15. “We belanden met Jezus in de woestijn te
midden van wilde dieren. Hoe houdt Jezus het daar vol?”.

A  CTIE KERKBALANS 2024   
‘Geef vandaag, voor de kerk van morgen’. 
Voor de vijftigste maal is  ook dit jaar in januari in alle wijken van Vlaardingen de Actie Kerkbalans weer 
gehouden. Steeds meer gevers hebben ervoor gekozen om digitaal te doneren aan de Kerk van morgen, 
maar even zo goed gingen er weer veel vrijwilligers  op pad om de enveloppen uit te zetten en het 
antwoord een week later weer op te halen.  Ieder jaar weer een uitdaging! Met soms mooie gesprekken 
aan de deur, met soms een  vele malen ‘niet thuis’ en voldoening als het weer ‘rond’ is.  Met dank aan de 
vele lopers en organisatoren die zich hiervoor hebben ingezet, omdat  de kerk van morgen het waard is om 
je ervoor in te zetten!  Hartelijk dank en hartelijke groet, Nel Romers, Leen Weerheim en Joop Immerzeel 
(wijkgemeente Centrum-West)

In memoriam van Miep Roodenburg- van der Velden
Miep werd geboren op 12 november 1928,  zij is overleden op 23 januari 2024. 95 jaar is zij geworden. In 
1967 is haar man Koos Roodenburg plotseling aan een hart-aanval overleden. Miep stond er toen alleen, 
voor samen met twee jonge kinderen Annemieke en Albert. Miep is altijd alleen gebleven. Soms was ze 
zwaarmoedig. Veel heeft ze van haar man Jacob geleerd. Te kijken naar de natuur. Vogels en planten in de 
tuin. Alleen heeft ze Albert en Annemieke opgevoed. Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik 
ben je God. Dit is in de praktijk gebracht door Miep. Haar taak heeft ze rustig op zich genomen, wel bewust 
van de verantwoordelijkheden die het opvoeden van kinderen teweegbrengt. Deze verantwoordelijkheid 
kon soms ook teveel zijn. Dan was het donker dan leek het licht ver weg. Maar zoals we ook bij het 
aansteken van de kaarsen vertelden" O Licht der wereld, zie er is, Voor wie U kent geen duisternis’. Het licht
van de Paaskaars geven we door. Een nieuw begin een teken van hoop. De wederopstanding uit de dood. 
Miep was een rustige vrouw, op zichzelf gericht. Hield van de natuur en wandelen toen dat nog kon. Ze had 
veel humor, gelukkig maar. Miep was geen klager al werd de wereld steeds kleiner. De laatste 20 jaar ging 
het lopen nauwelijks meer. Maar een ander huis, het gaat toch goed. Van verhuizen kon geen sprake zijn. Ze
zou uit-haar huis gedragen moeten worden. Op woensdag 31 januari hebben we Miep begraven. In het 
vertrouwen op haar Heer “Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet”. Wico Verhagen 

Verantwoording Wijkkas januari 2024
In de maand januari werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de 
maand januari bedroeg € 10,80. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, 
waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie.  Via Lenie de Boer werd een gift 
ontvangen van € 20.  Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand december bedroeg € 
34,45 (1,06 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 16 
en 17 februari aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier 
te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.  Alle gevers en de medewerkers van het 
oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 
928

Verantwoording Wijkdiaconie januari 2024



Afgelopen maand, januari 2024, heb ik weer diversen giften ontvangen. In de bloemenbussen zat op 5 cent 
na € 50,00 in. En ik heb een gift ontvangen van € 10,00 voor de Voedselbank.  Ook via de bank heb ik een 
paar giften ontvangen: een bedrag van € 20,00 voor algemene uitgaven en voor de bloemengroet de 
volgende bedragen: € 50,00 en 2 keer een bedrag van € 10,00   Wilt u een gift geven dat kan op 
bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West. Namens de 
Diaconie alle gevers weer bedankt voor uw bijdrage.  Arie Noordhoek, Penningmeester Wijkdiaconie.

Zwerven door de Westwijk:  
Vanwege ziekte van onze Pastor dit keer geen bericht.

Violenactie:
Het voorjaar nadert en zoals u al jaren gewend bent willen we ook dit jaar  weer een violenactie houden 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de wijkkas. Op dit moment kunnen wij nog geen 
leveringsdatum doorgeven. Vanaf volgende week zal er weer een inschrijving komen.(zie hiervoor de 
nieuwsbrief). 

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West 06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur 
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit 
telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan 
gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om
een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van 
Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon 
nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen 
telefonische hulpdienst.


